Samenleven met verschillende mensen, met verschillende ideeén en
idealen is ontzettend boeiend en verruimt onze blik op de wereld :

e We willen iedereen in zijn
eigen waarde laten, zonder
onszelf daarbij te
verloochenen.

e We willen erkenning geven
aan het feit dat ieder van
ons uniek is.

e We willen een school zijn
waar alle betrokkenen elkaar
kunnen ontmoeten in een
open geest voor elke cultuur,
overtuiging of geaardheid en
met erkenning voor elkaars
talenten en zorgnoden.

We gaan in dialoog met mekaar en werken aan verbinding met

elkaar.

e We hebben respect voor de mening
van anderen, die we naast onze eigen
mening leggen om samen fot een
compromis te komen.

e We streven ernaar dat we ons allemaal

geaccepteerd en gewaardeerd voelen.




We willen inzetten op het vormen
van kinderen die respect hebben
voor onze omgeving, onze
schoolgebouwen en de
speelplaats, maar ook voor de
natuur om ons heen




